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Natuurreservaat de Maasai Mara wordt volgebouwd met lodges, wegen en 
hekken. Met een rechtszaak tegen weer een safari resort strijden de Maasai 

voor natuurbehoud én voor erkenning. “Die hekken staan er om ons te 
controleren. We zouden moeten samenwerken.”

TEKST EN BEELD: SIMON VERA
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Maasai

L
angs de Sand River, op de grens van Kenia en Tanzania, 
loopt een van de belangrijkste migratieroutes ter wereld. 
Elk jaar trekken hier honderdduizenden gnoes, zebra’s en 
andere dieren voorbij, op zoek naar water en vers gras, in 
de wereldberoemde Great Migration. De migratie is niet 

alleen een iconisch natuurfenomeen, maar ook de ruggen-
graat van dit Oost-Afrikaanse ecosysteem, dat in Tanzania de 
Serengeti heet, en in Kenia de Maasai Mara. Zonder vrije door-
gang voor de dieren stort het systeem in.

Juist op deze plek verrees in 2024 een luxe Ritz-Carlton safari-
resort. Aan toeristen wordt het gepresenteerd als een unieke 
kans om je “onder te dompelen in de rauwe schoonheid van de 
natuur”. Voor bezorgde natuurbeschermers betekende het de 
zoveelste aantasting van een landschap dat steeds voller raakt 
met lodges, hekken en infrastructuur. 

Vooral tijdens het migratieseizoen in juli en augustus staan de 
safariwagens bumper aan bumper stil bij elke leeuw en olifant. 
Zo verstoren de toeristen juist datgene waar ze voor komen. 
Het aantal safarikampen in de Maasai Mara verdubbelde bijna 
van 95 in 2012 naar 175 in 2024. Naast het toerisme strijden ook 
mijnbouw, landbouw en de plezierjacht om stukken land rond 
de natuurgebieden. De Maasai – de oorspronkelijke bewoners 
van het gebied – proberen te midden van al deze spelers zichzelf 
en hun levenswijze in stand te houden. Een rechtszaak tegen 
het nieuwe Ritz-Carlton is een recente stap in deze decennia
lange strijd.

Naar de rechter
De Maasai zijn van oorsprong semi-

daar in de buurt komen, zodat vee in veiligheid gebracht kan 
worden. Alais werkt als tussenpersoon samen met zowel de 
natuurbeschermers als de Maasai.

Net als in Kenia, worden Maasai in Tanzania steeds vaker gecon-
fronteerd met gedwongen verplaatsingen, vaak onder het mom 
van natuurbescherming of als er grootschalige investeringen 
gedaan worden in het gebied. Zo meldt Human Rights Watch 
dat er sinds 2022 ruim 70 duizend Maasai van hun land gezet 
werden in Loliondo, rond de Ngorongoro-krater, net buiten de 
Serengeti. Volgens de overheid en sommige natuurorganisaties 
moet de natuur beschermd worden tegen de vele Maasai. Ver-
volgens wordt het land geleased aan bedrijven in de toerisme- 
en jachtsector. Dat het gebied in 1951 door het Britse koloniale 
bestuur werd toegewezen aan de Maasai, werd genegeerd.                                                                                                

Volgens de Maasai zelf is de druk op de natuur beperkt en ont-
staat het probleem vooral doordat ze niet meer kunnen rond-
trekken nu hun gebied steeds kleiner wordt. Bezwaar maken 
tegen de toerisme- en jachtcontracten is onmogelijk, en kritiek 
op overheidsbeleid kan ernstige gevolgen hebben. In Tanzania 
worden activisten dikwijls ontvoerd, gemarteld of vermoord. 

Spirituele plicht
Het verzet komt niet voort uit vijandigheid tegenover natuur
behoud, benadrukt Alais, maar juist uit een diepgeworteld 
gevoel van verantwoordelijkheid voor die natuur. In de Maasai
kosmologie zijn alle natuurlijke hulpbronnen een geschenk 
van hun voornaamste god, Enkai: het land, het water, de vlaktes 
en de bergen. “Dit zijn niet alleen geschenken aan ons Maasai, 
maar aan alle mensen”, vertelt hij. “Het land is van ons, van de 
miljoenen die nu leven, maar het is ook van de miljarden die 
nog geboren moeten worden.” Milieubescherming is dus geen 

komen bekijken. Maar tegelijkertijd kan het vee van de Maasai er 
grazen én vloeit een aanzienlijk deel van de opbrengsten terug 
naar de gemeenschap. 

In de Maasai Mara zelf daarentegen zijn de Maasai niet welkom 
met hun vee. Volgens Meitamei is de verdeling van kosten en 
baten in natuurparken als de Mara dan ook scheef: alle op-
brengsten vloeien naar grotendeels buitenlandse bedrijven en 
investeerders in plaats van naar de mensen die er wonen. 

Die ongelijkheid voedt frustratie bij de Maasai, maar leidt 
zelden tot openlijk protest. Mensen mobiliseren om in actie 
te komen en te protesteren is extreem moeilijk in de Maasai-
gemeenschap, legt Meitamei uit. Als je bent opgegroeid met het 
idee dat eigendom van land niet bestaat, zijn juridische proce-
dures, ecologische impactstudies en vergunningstrajecten veel 
te abstract en ontoegankelijk.  

Geschiedenis van verlies
De rechtszaak tegen Marriott International krijgt ineens inter-
nationale aandacht, maar voor de Maasai is het geen geïsoleerd 
conflict. Het past in een lange geschiedenis van verlies van land, 
zeggenschap en erkenning, vaak onder het mom van natuur-
bescherming. Aan de Tanzaniaanse kant is de situatie meer 
gespannen dan in Kenia, omdat de Tanzaniaanse overheid 
vaker gewelddadig en intimiderend reageert op protesten. 

Alais Morindat kan daar meer over vertellen. Hij is Maasai-
elder en community engagement director bij African People & 
Wildlife, een Tanzaniaanse organisatie die samenwerkt met 
gemeenschappen om natuurbehoud te bevorderen. Zo geven ze 
leeuwen zenders, waardoor ze mensen die in de buurt van een 
natuurpark wonen een seintje kunnen geven als de leeuwen 

Wanneer ik Meitamei spreek, zijn de eerste zittingsdagen van de 
rechtszaak net geweest. Daarin probeerde Marriott Internatio-
nal hem het zwijgen op te leggen met een gag order; een verbod 
om in het openbaar te spreken over de rechtszaak zelf. Een 
inhoudelijke zitting moet nog volgen, maar wat er ook gebeurt, 
voor Meitamei is het succes al bereikt. Filmpjes en explainers 
over de zaak trokken miljoenen views en tienduizenden likes 
op Instagram en TikTok. Mensen van over de hele wereld 
spreken hun steun uit. “Het gaf me een groot geloof dat we ons 
kunnen verenigen als mensen in onze global village, en dat we 
echt wat kunnen veranderen als we dat willen. Wat hier gebeurt, 
raakt blijkbaar ook mensen in Mexico, Noorwegen en Neder-
land. Dat geeft me een enorm warm gevoel.”

Milieu én mensenrechten
Meitamei Olol Dapash werd geboren in Narok, aan de rand van 
de Maasai Mara. Hij studeerde in de Verenigde Staten en promo-
veerde aan het Prescott College in duurzaamheidsonderwijs. 
Zijn wortels liggen in de nomadische herdersgemeenschap 
waar land gedeeld werd en kennis over het landschap mon-
deling werd doorgegeven. Hij schreef onder andere het boek 
Decolonizing Maasai History met Mary Poole, met wie hij ook de 
Maasai Environmental Resource Coalition (MERC) startte. Die 
ngo heeft als doel om zowel de natuur in het gebied als de 
Maasai-landrechten en -cultuur te beschermen.

Meitamei ziet zichzelf niet als activist in de klassieke zin van 
het woord. “Ik ben pleitbezorger. Van het milieu, maar ook 
van mensenrechten. Die twee dingen heb ik nooit van elkaar 
kunnen scheiden. Voor ons Maasai zijn ze één en hetzelfde.” 

Maar zowel het milieu als de rechten van de 
Maasai staan onder druk. De Maasai leefden 
eeuwenlang in en met het landschap in 
deze regio. Hun manier van landgebruik – 
seizoensgebonden, mobiel en afgestemd 
op regenval – liet ruimte voor wilde dieren 
en voorkwam overbegrazing. Dat systeem 
kwam onder druk te staan door koloniale en 
later postkoloniale wetgeving die privébezit 
introduceerde, een begrip dat de Maasai tot 
die tijd niet kenden.

Meitamei wijst vooral op de periode nadat Kenia onafhanke-
lijk werd van Groot-Brittannië in de jaren 60, toen gemeen-
schapsland werd opgedeeld in individuele percelen. Wat 
‘ontwikkeling’ genoemd werd, leidde volgens hem tot groot-
schalige landroof. “We strijden voor ons land, voor wat ervan 
over is. Driekwart van het land waar we vroeger leefden, zijn 
we al kwijt.” Mensen met macht en geld wisten grote stukken 
land te bemachtigen, terwijl veel Maasai hun toegang tot 
weidegrond verloren. “Maar”, vat Meitamei simpel samen: “Je 
kunt geen vee houden zonder land.” De Maasai delen dit land 
met hun vee én met wilde dieren, waardoor ze het tegelijkertijd 
beschermen.

Miskenning
Die visie staat vaak haaks op de domi-
nante modellen van natuurbescherming, 
waarin gebieden worden afgebakend, 
omheind en ontdaan van menselijke 
aanwezigheid, ook wel fortress conserva­
tion genoemd. In die benadering worden 
lokale gemeenschappen niet gezien als 
bondgenoten, maar als risico’s. Volgens 
Meitamei is dat een fundamentele 
miskenning van de rol van de Maasai in 
het behoud van biodiversiteit.

Hij noemt de tientallen conservancies in 
de regio rond de Maasai Mara als voor-
beeld van hoe het op een goede manier 
kan: beschermde gebieden die zijn ge-
vormd uit Maasai-gemeenschapsland, 
vaak in samenwerking met partijen uit 
de toerismesector. Daar worden dieren 
actief beschermd en kunnen toeristen ze 

Meitamei Olol Dapash

“De rechtszaak 
is ook een poging 

om erkenning af te 
dwingen voor de 

Maasai”

nomadische herders die leven in het noorden 
van Tanzania en het zuiden van Kenia, opge-
splitst door koloniale grenzen. Ze bewegen, 
samen met hun koeien, traditioneel gezien 
met het regenseizoen mee. In de afgelopen 
150 jaar, door koloniaal bewind en onafhan-
kelijk bestuur, zijn ze het grootste deel van 
hun land al kwijtgeraakt. De plekken waar 
ze nu verblijven, zijn versnipperd en klein. 
Rondtrekken zoals vroeger kan niet meer.

Toen gesprekken met autoriteiten over het nieuwe Ritz-Carlton 
niets opleverden, restte volgens Maasai-leider Meitamei Olol 
Dapash maar één middel: “Ik besloot de grondwet erbij te ha-
len.” Ik sprak hem begin december in een hoteltuin in Narok, 
in het zuiden van Kenia. Hij vertelt waarom hij een rechtszaak 
aanspande tegen Marriott International – eigenaar van het 
Ritz-Carlton – lokale projectontwikkelaar Lazizi Mara, Narok 
County Government en andere betrokken overheden, met als 
kernpunt dat het resort de cruciale migratieroute belemmert. 
“De rechtszaak is niet alleen een juridische stap, maar ook een 
poging om erkenning af te dwingen voor de Maasai als volwaar-
dige gesprekspartner in natuurbescherming.”
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beleidskeuze, maar een spirituele plicht. Voor Alais symboli
seren omheinde natuurgebieden een diep wantrouwen tegen-
over lokale gemeenschappen. “Ze vertrouwen ons niet om ons 
eigen land te beheren”, zegt hij. “Die hekken staan er om ons te 
controleren, terwijl men met ons zou moeten samenwerken. 
Als de Maasai hier niet zijn, zal de natuur ook verdwijnen. 
Bescherm je de Maasai, dan heb je de dieren beschermd. 
Vernietig je de Maasai, dan heb je een kans gemist.”

Bondgenoten
Net als Meitamei is Alais niet tegen toerisme op zich. Hij ziet 
bezoekers juist als potentiële bondgenoten, mits zij zich 
bewust zijn van de machtsverhoudingen achter het landschap 
dat zij bezoeken. “Iemand verkoopt de natuurlijke hulp
bronnen die God aan ons allemaal gegeven heeft, en verdient er 
veel geld aan”, zegt hij. “Ik zie het voordeel niet voor de lokale 
mensen die al heel, heel lang de hoeders zijn.”

Zijn boodschap aan de lezers is geen oproep om weg te blijven, 
maar om kritischer te kijken. “Kom met meer, maar kom met 
een menselijk hart. Kijk niet alleen naar de dieren, maar ook 
naar de mensen die hier leven. En kijk naar wie wat krijgt.”

Landrechten vastleggen
De levenswijze en het landbeheer van de Maasai staan onder 
grote druk, maar toch gloort er hoop. De Tanzaniaanse ngo 
Ujamaa Community Resource Team (UCRT) helpt de herders 
en jager-verzamelaars in het noorden van het land om zich een 

gemeenschappen met landrechten, waardoor hun land niet 
zomaar kan worden ingepikt.

Algemeen belang
Daags nadat we elkaar spraken, vroeg Meitamei de rechter om 
de zaak tegen Marriott International in te trekken. Hij meldde 
dat “in een gesprek tussen de betrokken partijen de door hem 
namens de Maasai-gemeenschap en milieuactivisten aange-
kaarte bezwaren waren weggenomen”. De rechter ging daar 
niet in mee, omdat het volgens haar een zaak is van significant 
algemeen belang. Twee publieke instellingen, de Law Society of 
Kenya en de East Africa Wildlife Society, hebben zich als belang-
hebbenden in de zaak gevoegd om hem door te zetten. 

Meitamei zelf heeft sindsdien geen enkele publieke uiting meer 
gedaan en op de social media van zijn organisatie MERC staat 
al weken te lezen dat een reactie snel zal volgen. Begin februari 
kwamen de betrokkenen weer samen in de rechtszaal, maar 
de zaak zal pas later dit jaar inhoudelijk behandeld worden. 
Ondertussen worden op social media nog steeds filmpjes over 
de zaak gedeeld en wordt de situatie door allerlei mensen uitge-
legd. Sommigen menen dat Meitamei zelf aangeklaagd wordt, 
maar daarvoor is vooralsnog geen bewijs. 

“Mensen staan niet buiten de natuur. Wij zijn de natuur”, be-
sluit Edward Loure van UCRT. Alle Maasai die strijden voor hun 
land, inclusief alle geschenken die daarop leven, hopen vooral 
op één ding: dat natuurbescherming een andere definitie gaat 

zijn, hangt alles af van de certificaten en 
documenten die je kunt tonen. Bedrijven 
die land willen overnemen voor bijvoor-
beeld land- of mijnbouw denken wel 
twee keer na als je alles al via de overheid 
geregeld hebt.” Zo worden gemeenschap-
pen legaal erkende spelers. Bureaucratie 
is niet langer een vorm van onderdruk-
king, maar een manier om controle over 
de eigen omgeving terug te pakken.

De vastgelegde landrechten bescher-
men gemeenschappen ook tegen de 
grote spelers uit de internationale 
CO2-rechtenmarkt, oftewel carbon credits. 
Zulke deals worden vaak gesloten tussen 
de overheid en grote, kapitaalkrachtige 
bedrijven in de sector; de lokale gemeen-
schappen worden buiten het besluit 
gehouden. Ook hier bewapent UCRT de 

weg te banen door het bureaucratische 
doolhof van landbeheer. Het levert resul-
taat op, al 160 dorpen hebben de rechten 
van hun land nu wettelijk vastgelegd. En 
dat is belangrijk, vertelt Edward Loure 
van UCRT. “Als er conflicten over land 

krijgen. “Een gebied als de Serengeti 
moet samen met de oorspronkelijke 
bewoners beheerd worden. Alle mensen 
uit het gebied zetten werkt averechts. 
Natuurbescherming zonder hen zal  
nooit duurzaam zijn.”  

MOUNIR
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M idden in de Egyptische Sahara veranderen de uitgestrekte 
zandduinen nabij de oase Fayoum plotseling in vreemde 
rotsformaties. Het roodgele zand glimt en flonkert in 

het felle zonlicht. Aanvankelijk denkt de nietsvermoedende 
reiziger op bergen af te stevenen, maar wie beter kijkt ziet 
  versteende mangrovebomen en koraalriffen. Het glinsteren 
blijkt afkomstig van miljoenen schelpen, haaientanden en 
vissengraten. In dit onwerkelijke maanlandschap liggen de 
reusachtige fossielen van 380 prehistorische walvissen, 37 tot 
40 miljoen jaar oud: de grootste vindplaats ter wereld.

Het gebied is alleen per jeep of dromedaris te bereiken en 
 nauwelijks bekend. Toch bevindt zich hier een uniek klimaat­

Geen beschaving had zo’n langdurige invloed op de wereld­
geschiedenis. De drie grote Egyptische rijken besloegen samen 
ruim 3000 jaar. Anders dan andere rijken kenden de Egypte­
naren geen expansiedrift. Ze investeerden alles in hun eigen 
stroomgebied, wat resulteerde in een ongekende rijkdom aan 
monumenten. Nog steeds worden er vrijwel dagelijks nieuwe 
ontdekkingen gedaan. 

Niet alleen de hoeveelheid overweldigt, maar ook de kwaliteit. 
Kunstig ingelegde stoeltjes en tafeltjes van 3500 jaar oud zien 
eruit alsof ze gisteren zijn gemaakt – ware het niet dat heden­
daags handwerk daar vaak bij achterblijft. Twee dagen dwaal 
ik door het museum, zonder de collectie echt recht te kunnen 

Musea 
van de toekomst

Voor het  
eerst  

in lange  
tijd voel 
ik hoop

museum. Gemaakt van rode aarde en 
gevormd als een fossiel, gaat het vrijwel 
onzichtbaar op in het landschap. Het vertelt 
het verhaal van de wereld zoals die ooit was: 
een groene Afrikaanse kustlijn met man­
grovebossen en grote landdieren, zoals het 
zogeheten Fayoumdier, dat doet denken aan 
een kruising tussen een neushoorn en een 
nijlpaard. Tegelijk waarschuwt het museum 
voor de toekomst. Land dat ooit zee was, 
dreigt opnieuw onder water te verdwij­
nen. Op een kaart zie ik Nederland al blauw 
gekleurd.

Ik kende Wadi el­Hitan, de Walvissenvallei, 

doen. Hoewel het volledig over het verle­
den gaat, voelt het als een museum van de 
toekomst: een laatste getuigenis van wat de 
mens ooit kon. Opnieuw een treurige, maar 
ook rustgevende gedachte.

Maar oog in oog met het elf meter hoge 
standbeeld van Ramses II, voel ik iets 
anders. Elke lijn van zijn gelaat en gespierde 
torso lijkt gisteren  uitgehouwen. Het 3200 
jaar oude beeld, jarenlang zwartgeblakerd 
door smog in het centrum van Caïro, is 
na restauratie weer in perfecte staat. Het 
overleefde overstromingen, aardbevingen, 
verwoestijning, invasies, pandemieën, 

niet en belandde er in 2023 min of meer per toeval. In mijn een­
tje liep ik over de kilometerslange versteende oceaanbodem. Als 
alles verdwijnt, staat dit museum er nog als bewijs dat we het 
wisten, dacht ik. Een treurige, maar ook rustgevende gedachte.

Afgelopen december bezocht ik opnieuw een museum in 
Egypte: het gloednieuwe Grand Egyptian Museum, het grootste 
archeologische museum ter wereld gewijd aan één beschaving. 
Woorden schieten tekort om de architectuur en de collectie te 
beschrijven. Meer dan 50.000 objecten tonen het verhaal van 
de oude Egyptenaren, van jagers­verzamelaars tot farao’s; nog 
eens 50.000 liggen in depot.

urbanisatie en zelfs het chaotische verkeer van Caïro.

Voor het eerst in lange tijd voel ik hoop. Als zo’n beeld zoveel 
kan overleven, dan kan de mensheid dat wellicht ook. Zou het 
kunnen dat we toch nog niet helemaal verloren zijn of verloren 
zullen gaan? 

Mounir Samuel is politicoloog en auteur. In zijn nieuwste 
boek Nederland voor de Nederlanders: mijn antwoord op 
(extreem)rechts waarschuwt hij voor de gevolgen van de 
klimaatramp voor Nederland en doet hij een oproep voor een 
klimaatbestendig toekomstplan. 

Column
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Het beeld van de klimaatcrisis als aandenderende 
komeet is niet nieuw. We zien met z’n allen de ramp 
naderen, maar niemand die wat doet. Hoe krijg je 
mensen zover dat ze in actie komen? In zowel de 

ngo- als de reclamewereld hoor je vaak: vertel mensen niet 
wat ze moeten inleveren, maar verleid ze met een positieve 
boodschap. “Natuurlijk kan dat helpen”, reageert illustrator 
en kinderboekenschrijver Marit Törnqvist vanuit het Noorse 
onderzoeksstation Troll op Oost-Antarctica. “Maar om het hele 
achterliggende drama te verzwijgen, daar geloof ik niet in.” 
Hoe breng je de boodschap dan wél over? Naar dat antwoord is 
Marit, tijdens een vijfweekse poolexpeditie, op zoek.

Samen met journalist Bram Vermeulen en fotograaf/filmmaker 
Kadir van Lohuizen vormt ze een driekoppige ‘impactgroep’ 
die op uitnodiging van het Swedish Polar Research Institute 
het verhaal van de wetenschappers op Oost-Antartica wil 
optekenen. Het Noorse onderzoeksstation bereidt zich 
ondertussen voor op een orkaan. In het koudste en droogste 
continent op aarde zijn de weersomstandigheden extreem 
onvoorspelbaar. Tijdens een eerder bezoek aan het Duitse 
station Neumayer III zaten vanwege hevige storm de deuren ook 
al drie dagen lang op slot, niemand mocht naar buiten. 

Op de verschillende onderzoeksstations gaan Marit, Bram en 
Kadir in gesprek – en soms ook op pad – met wetenschappers 
die het smeltproces van de Riiser Larsen-ijsplaat onderzoeken, 
een ijsplaat anderhalf keer zo groot als Nederland. Terwijl de 
wetenschappers hun complexe metingen doen in de barre kou, 
proberen Marit en Co. hun verhaal zo te vertellen dat het een 
breder publiek bereikt.

opwarming van de oceaan is er meer sneeuwval, compenseert 
die het smelten? Wat gaat er met al dat ijs gebeuren in de 
komende 200 jaar?” 

Volgens professor Ola Fredin is de Riiser Larsen-ijsplaat een 
‘laboratorium’ voor heel Antarctica: het smeltproces zoals het 
hier plaatsvindt, zou zo maar eens voor het hele continent 
kunnen gelden. Als al het ijs op Antarctica zou smelten – een 
scenario dat overigens geen enkele wetenschapper voor 
mogelijk houdt – zou de zeewaterspiegel met ongeveer 60 
meter stijgen. “Maar je hebt natuurlijk gelijk”, vervolgt Marit. 
“Ik heb weleens het gevoel dat wetenschappers worden 
ingehaald door het proces dat ze onderzoeken. Al die 
metingen, daarvan komen mensen niet ineens massaal in 
beweging. Maar ik heb ook veel respect voor de onderzoekers. 
Voor de manier waarop ze samen, meting voor meting, onder 
barre omstandigheden in kaart brengen wat hier precies 
gebeurt. En wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.”

De grote vraag van de expeditie is hoe je dat verhaal moet 
vertellen zodat het ook echt overkomt. Kadir hoopt een 
fototentoonstelling samen te stellen, Brams verhaal zal terug 
te vinden zijn in de geschreven media en samen maken ze twee 
Frontlinieafleveringen voor de VPRO. Marit werkt ondertussen 
aan een reizende kunsttentoonstelling. “Ik heb aquarellen van 
smeltwater geschilderd. Die wil ik opsturen naar illustratoren 
overal ter wereld, met het verzoek of ze over mijn aquarel heen 
een geschilderd antwoord willen geven op mijn vraag wat er 
gebeurt als ‘het water komt’. Wat gaan mensen en dieren dan 
doen, hoe zien zij dat voor zich? Ik hoop dat we zo nieuwe 
gesprekken op gang kunnen brengen. De collega’s die ik heb 
benaderd – uit Iran, Australië, Brazilië, noem maar op – willen 
tot nu toe allemaal meedoen.” 
Daarnaast wil Marit een prentenboek maken, waarin ‘de’ stem 
van het kind doorklinkt. “Hoe leggen wetenschappers het grote 
verhaal uit, hoe praten ze met kinderen? Iedereen worstelt daar 
blijkbaar mee, en het is ook heel dubbel. Je wil eerlijk vertellen 
wat er aan de hand is maar tegelijkertijd geen enorme last op 
hun kleine schouders leggen.”

Hoe praat jij erover met kinderen?

“Ik heb van tevoren een klas van zesdegroepers bezocht, 
kinderen van 9 of 10 jaar oud. Eerst wisten ze nog niet veel 

Interview/Marit Törnqvist

“Met 
zesdegroepers 
komt de hele 

maatschappelijke 
discussie in 

miniformaat voorbij”

Smeltwater, 
sneeuwscooters en 
storm op Antarctica

Kinderboekenschrijver Marit Törnqvist reisde 
naar klimaatonderzoekers in Antarctica. Ze 
verwerkt haar ervaringen in een kinderboek en 
een tentoonstelling. “Als ik hier rondloop, voel 
ik echt die duizenden meters ijs onder mijn 
voeten.”
TEKST: CAROLIEN CETON  BEELD: KADIR VAN LOHUIZEN

Is er onderhand niet voldoende we-
tenschappelijk bewijs dat ons vertelt 
hoe ernstig de klimaatcrisis is?

“Van Oost-Antarctica weten we, in 
tegenstelling tot West-Antarctica, nog 
niet zoveel af. De wetenschappers hopen 
dat ze met de data die ze hier verzamelen 
voorspellingen kunnen doen over het 
smeltproces van de ijsplaat op de lange 
termijn. Hoeveel sneeuw valt er? Door de 

van Antarctica, maar al snel kwam de 
hele maatschappelijke discussie in 
miniformaat voorbij. Zonder de ruis die 
volwassenen met zich meebrengen, geen 
‘ja maar de economie dan’, bijvoorbeeld. 
Ik houd nu een dagboek bij waarvan ik 
foto’s naar hun leerkracht stuur, die leest 
ze voor in de klas. Vervolgens kunnen 
de kinderen me alles vragen wat ze maar 
willen, en als ik het antwoord niet weet, 
vraag ik het een van de wetenschappers. 
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Interview/Marit Törnqvist

ijsplaat opgaan, zie je niet of je een heuvel op scheurt of juist 
een gat induikt.” 

En het grote verhaal vertellen, heb je al een idee hoe dat 
zou moeten?

“Ik heb de gouden sleutel nog niet gevonden, maar ik zie 
wel een opening. Veel wetenschappers durven niet verder 
te gaan dan dat wat ze een-op-een kunnen bewijzen. Maar 
waarom vertellen ze niet óók dat ze als de dood zijn voor 
de klimaatverandering die ze op ons zien afkomen, ook al 
weten ze niet exact hoe dat eruit zal zien? Niemand heeft het 
overzicht, en dus lijkt niemand het grote verhaal te kunnen 
vertellen. Terwijl ze het verhaal over wat hen drijft, waarom ze 
hier zijn en waarom ze dit werk doen, prima zouden kunnen 
scheiden van datareeksen en verifieerbare wetenschappelijke 
voorspellingen. Daar zit een grote barrière.”

Ook de deuren van onderzoeksstation Troll gaan op slot. Als de 
orkaan na een paar dagen afneemt, kan een vliegtuig Marit en 
de anderen komen oppikken. Tenminste, als het ijs niet te zacht 
is om te landen. “Zo zie je maar, ook dat wordt een probleem”, 
verzucht Marit. “Wat we hier doen is natuurlijk een druppel op 
de gloeiende plaat. Of je nu een kinderboek of een tentoonstel-
ling maakt, of wetenschappelijk onderzoek doet. Maar toch: ook 
al levert dat meetwerk maar één kiezelsteen op, die onderzoe-
kers brengen samen wel een heel continent in kaart. En dan heb 
je ineens een hele berg. Zo kunnen we het toch ook aanpakken 
in de strijd tegen klimaatverandering? En ja, de tijd zit politiek 
gezien enorm tegen. Wat we nu moeten doen is het gesprek 
wakker houden, van en met zoveel mogelijk mensen.” 

Het is fantastisch dat ze mij hier rechtstreeks kunnen bereiken, 
ik voel me vrij als ik hun schrijf. Iemand hier vroeg of ze een 
stukje van mijn dagboek mocht lezen. Nou, nee. Volwassenen 
moeten ervan af blijven.”

Krijgen hun vragen ook een plek in het kinderboek dat je 
wilt maken?

“Dat weet ik nog niet. In mijn boek wil ik wel een kind hier 
naartoe halen en zien wat er dan gebeurt. Ze zal willen spelen, 
reageren op de overweldigende sneeuwvlaktes, de kou, de zon 
die nooit ondergaat. Maar ze gaat natuurlijk ook vragen stellen 
en met haar kinderblik de boel flink wakker schudden, denk ik. 
Het verhaal van de zeespiegelstijging zal centraal staan, maar ik 
wil wel met metaforen gaan werken. Niet om de angst van het 
kind voor de ramp die mogelijk nadert uit de weg te gaan, maar 
je moet die angst wel in goede banen leiden, anders werkt het 
verlammend. Dat kan als je fictie maakt. En ik wil natuurlijk óók 
laten zien hoe prachtig deze plek is.”

Je was ook bij een toeristenresort op bezoek...

“Ja, White Desert, een resort waar multimiljonairs het 
natuurschoon komen bekijken voor het te laat is. Ze kunnen er 
champagne drinken en worden voor een bizar bedrag een week 
lang in de watten gelegd. In één ding kan ik ze moeilijk ongelijk 
geven: het is hier van zo’n adembenemende schoonheid dat 
het moeilijk te bevatten is. IJs, ijs, ijs, ijs... Als ik rondloop, voel 
ik echt dat enorme volume van duizenden meters ijs onder mijn 
voeten. En je ziet vaak geen contrast. Als we op sneeuwscooters 
– ik heb van tevoren een sneeuwscooterrijbewijs gehaald, 
maar ik zit meestal achterop – met de wetenschappers mee de 
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In actie/voor het regenwoud

 “De vernietiging van het regenwoud 
maakt mensen in Indonesië steeds 
kwetsbaarder. De enorme overstro-

mingen op Sumatra afgelopen decem-
ber werden verergerd doordat de rege-
ring heel veel kapvergunningen hee�  
afgegeven in dat gebied en illegale kap 
niet tegenhield. Het zijn door mensen 
veroorzaakte overstromingen, allemaal 
vanwege de economische winst.
Via onze kantoren op Sumatra  h  eb   ben 
wij geprobeerd ondersteuning te 
 bieden. Ik kom zelf ook van Sumatra, uit 
de provincie Riau. Als sociaal advocaat 
rich� e ik me daar op de bescherming 
van kleine eilanden en veenbossen. 
Met WALHI hebben we onder andere 
meerdere vergunningen voor palmolie-
plantages aangevochten, met succes.
De Indonesische regering is zelf de 

belangrijkste bedreiging voor het regen-
woud. De autocratische overheid wil een 
hoog percentage economische groei 
realiseren door hout- en palmolie-
plantages uit te breiden, met name in 
Papua. Onze bossen worden door dit 
regime zwaar op de proef gesteld.” 

Landrechten
“Ons alternatief is de Ekonomi Nusan-
tara, het idee dat lokale en inheemse 
gemeenschappen op basis van traditio-
nele kennis een welvarende manier 
van leven kunnen ontwikkelen die past 
binnen het landschap. Sociale aspecten 
en het milieu zijn daarbij even belang-
rijk als de economie. We werken nauw 
samen met zo’n 200 gemeenschappen, 
we helpen hen hun rechten te kennen. 
Als hun land overlapt met een concessie 

BOY JERRY EVEN SEMBIRING
Boy Jerry Even Sembiring is sinds kort directeur van Friends of the Earth-

Indonesië (WALHI), dat al jaren voor een duurzamer economisch model strijdt.
TEKST: BART CREZEE  BEELD: MORISKA PASALLY (WALHI)

voor een palmolieplantage, vragen we 
de overheid die vergunning te herzien.”

Veiligheid voor activisten
“Voor de komende jaren hebben we drie 
prioriteiten. We willen de democratise-
ring van natuurlijke hulpbronnen pro-
moten. We zullen de regering dwingen 
af te zien van economische groei ten 
koste van het milieu. Daarnaast blijven 
we de rechten van lokale gemeenschap-
pen beschermen en bevorderen. Tot slot 
moeten wij de veerkracht van activisten 
zien te vergroten. Het regime hee�  
inter nationale steun aan ngo’s beperkt 
en zet steeds vaker het leger in tegen 
maatschappelijke organisaties. Wij zor-
gen voor de veiligheid van onze collega’s 
en andere activisten die zich inze� en 
voor het milieu en de democratie.” 
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Kalloe leest

Is het überhaupt 
mogelijk om in onze 

roerige tijden een 
goed leven te leiden? 

Tijdloze wijsheden 
kunnen helpen.

Een voordeel van mijn eigen afkomst is dat 
die zo breed en rijk is. De Indiase cultuur 
bestrijkt religie, filosofie, kunst en dans. 

Vanaf jonge leeftijd is onder andere Jiddu 
Krishnamurti bepalend geweest voor mijn 
eigen vrije denken. Hij bezat de gave om 
grote thema’s, zoals bewustzijn, tastbaar te 
maken. Pure reflectie van de bovenste plank! 
In die geest bied ik je dit keer inspiratie­
bronnen aan waarmee je naar binnen kunt 
kijken, voor een betere wereld buiten jezelf.

Stripgesprek met Socrates
In Wat is goed leven? Socrates en het belangrijkste 
vertelt stripmaker Barbara Stok een fictief 
verhaal. Barbara vraagt zich bij gebeurte­
nissen in de wereld vaak af: wat zou Socrates 
denken? Die kerngedachte vormt de insteek 
van haar gevarieerde stripboek. Gevarieerd 
omdat het verhaal geaccentueerd wordt 
door Barbara’s eigen gedachten: ze gaat in 
tekstballonnen in gesprek met Socrates en 
dat alles in haar aansprekende tekenstijl. 

Het verhaal begint met Chairefon, die 
na een reis van vier dagen aankomt bij 
Socrates. Hij vertelt hem dat het orakel 

kunnen zien? Het hoort op het nachtkastje 
te liggen van iedereen die zich bekommert 
om de wereld van morgen. Thich Nhat Hanh 
schetst hoe we leven in een wereld die we 
nauwelijks zien. We zijn nauwelijks wakker, 
terwijl we zoveel verschillende dingen te 
beleven hebben. Wakker worden doen we 
in de eerste plaats voor de schoonheid van 
de wereld, om te beseffen dat we zelf ook 
gemaakt zijn van “de aarde, de zon en de 
sterren”. In de tweede plaats ontwaken we 
voor het lijden op de wereld. Om te zoeken 
naar manieren om de aarde en de levende 
wezens die in gevaar zijn, te helpen. Maar 
veranderingen komen van binnenuit, ze be­
ginnen bij jezelf en je eigen geest. “Collectief 
ontwaken ontstaat uit individueel ontwa­
ken.” De belangrijkste notie is misschien wel 
dat we, willen we het milieu beschermen, 
eerst goed voor onszelf moeten zorgen. 

Het 
goede 
leven

Podcast en theatertournee
OAK
Nynke Lavermans album OAK 
komt uit via een ‘slow release’: 
elke maand een nieuw nummer 
met bijbehorende podcast op 
haar eigen website en Spotify. 
Een langzaam groeiend muzikaal 
landschap over onze relatie met 
de aarde. Met podcastgasten als 
schrijver David Van Reybrouck, 
antropoloog Jitske Kramer 
en filosoof Charles Foster. De 
theatertournee gaat op 7 maart in 
première, zie nynkelaverman.nl
 

Expo
BUILDING BLACK CIVILAZATIONS
Nog nét te zien (t/m 8 maart) 
in Wereldmuseum Amsterdam: 
een sculptuur van meer dan één 
miljoen zwarte LEGO®-stenen. 
Dit futuristische landschap is het 
eerste kunstwerk van de gere-
nommeerde Ghanees-Canadese 
Afrofuturist Ekow Nimako dat in 
Nederland te zien is. Het verbeeldt 
een toekomstig Afrika: verbonden, 
bloeiend en vrij van koloniale 
onderbrekingen. Bijzonder: bezoe-
kers mogen zelf ook bouwen aan 
een collectief kunstwerk.

Theater
CAPTAIN FANTASTIC
Na jaren zelfvoorzienend in het 
bos te hebben geleefd, moet 
een familie noodgedwongen in 
een busje op roadtrip naar de 
bewoonde wereld. Maar vader, 
die door zijn kinderen Captain 
Fantastic wordt genoemd, houdt 
zijn kinderen het liefst weg 
van alle prikkels en negatieve 
invloeden van de samenleving. 
Tournee t/m 3 mei.
 

Luistervoorstelling
NACHTACTIVISME
Schrijver en theatermaker Marjolijn 
van Heemstra verzet zich tegen 
lichtvervuiling en maakt duidelijk 

Cultuurtips

Boekenliefhebber Rakesh Kalloe verdiept zich 
in de wereld van de literatuur. Ga mee op reis 
en zie hoe de natuurlijke wereld en boeken 
samenkomen. 

hem ervan te overtuigen om te ontsnappen. 
Maar Socrates weigert: een ontsnapping zou 
betekenen dat hij zich niet aan de wet houdt. 
“Beter onrecht lijden dan onrecht begaan”, 
verwoordt Socrates de essentie van zijn leer 
vanuit zijn cel. Geen happy end, maar wel 
een zuivere gedachte die de tand des tijds 
heeft doorstaan.

Van ik naar wij samen
David Brooks, een in Canada geboren 
auteur die zich in de V.S. gevestigd heeft, 
beschrijft in De tweede berg (2020) innerlijke 

bergtochten. Er zijn twee bergen die we 
kunnen beklimmen, zegt David. De eerste 
beklim je vanuit een ego-ideaal voor “succes, 
aanzien en plezier”. Maar wanneer mensen 
loskomen van ego-idealen en niet meer per 
se willen consumeren, ontstaat er behoefte 
aan een betekenisvol leven. Mensen op de 
tweede berg gaan een verbintenis aan met 
een roeping, een geloof of levensfilosofie, 
een partner of gezin, een gemeenschap – of 
een combinatie daarvan. David beschrijft 
zes lagen van verlangen, met als zesde laag 
transcendentie: “het gevoel dat we krijgen 
als we in overeenstemming met een ideaal 
leven”. Het boek eindigt met een manifest 
– noem het een aanklacht – tegen hyperin­
dividualisme, waarbij we geen gemeenschap 
vormen. David pleit voor de waarde van 
relationisme, een levenswijze waarin rela­
ties het belangrijkste zijn en we verantwoor­
delijkheid nemen voor onze samenleving. 

Zen voor Moeder Aarde
De Vietnamese boeddhistische monnik, 
dichter en vredesactivist Thich Nhat Hanh 
overleed in alweer (!) 2022. In hetzelfde jaar 
kwam Met zen de planeet redden uit. Hoe heb ik 
dit boek, waarin Boeddhisme samenkomt 
met de klimaatproblematiek, over het hoofd 

wat kunstlicht met mens en dier 
doet. Met haar luistervoorstelling 
Schemeren kun je de magie van 
de duisternis weer even ervaren in 
Artis. Een klein uur niets produ
ceren of consumeren, maar zien 
hoe het licht verdwijnt en de dag 
overgaat in de nacht. Elke don-
derdag tot eind maart, tijdens de 
schemering, met een toegangs-
kaartje van Artis-Groote Museum.

Boek
DE TRIAS ECONOMICA
Ons politieke systeem is democra-
tisch, maar onze economie is dat 
beslist niet: het geld regeert. Met 
De trias economica, een set spel-
regels die de macht van rijkdom 
doorbreekt, wil Babette Porcelijn 
een democratische economie 
ontwerpen. Verschijnt op 23 maart 
bij uitgeverij Volt.

VR-ervaring
OUR FUTURE ON EARTH 
Het overview effect, waardoor as-
tronauten ervaren hoe kwetsbaar 
en bijzonder de aarde is, staat hier 
centraal. Naast deze onderdompe-
lende ruimtereis naar 2050, maakt 
het programma de klimaat- en bio-
diversiteitcrisis voelbaar en verkent 
het hoe een leefbare toekomst 
eruit kan zien. Op 20 maart bij De 
Groene Afslag in Bussum. Vanaf 
half april volgt er een theatertour.

Lezing 
CRITICI ONDER VUUR
Machtige bedrijven gebruiken 
rechtszaken om kritische journalis-
ten, wetenschappers en klimaat
activisten te intimideren. In een 
gratis Studium Generale-lezing 
vertellen milieuwetenschapper 
Roel Vermeulen en Green-
peace-advocaat Emiel Jurjens hoe 
zij door machtige multinationals 
onder druk werden gezet. De le-
zing is de laatste in een serie over 
de klimaatcrisis, van 3 februari t/m 
17 maart. Studium Generale is een 
programma van de Universiteit 
Utrecht, terugkijken kan via de 
website of YouTube. 

uit Delphi Socrates als wijste van het land 
heeft aangewezen. De heren beginnen 
aan een zoektocht om te ontdekken wie 
het wijst is. Socrates’ leer, in de woorden 
van Barbara, raakte me enorm: “De beste 
manier om geluk te vinden is een goed 
innerlijk kweken en goed handelen in het 
dagelijks leven. Een goed innerlijk bestaat 
uit morele kwaliteiten: rechtvaardigheid, 
wijsheid, gematigdheid, moed en trouw. 
Zonder een goed innerlijk kan niemand 

echt gelukkig zijn, hoe rijk of je gezond 
je ook bent.” Later, als Socrates ter dood 

veroordeeld is en in een cel op zijn 
executie wacht, probeert Chairefon 

Zuster Chan Khong, Thich Nhat Hanh’s 
oudste kloosterleerlinge en levenslange 
medewerker, sluit het boek af met het 
nawoord Jij bent de toekomst. Ze geeft ons mee 
om bij verdriet, onrecht, hulpeloosheid en 
wanhoop als eerste terug te keren naar heel 
bewust in- en uitademen. In haar pleidooi 
moeten we de rust, vrede en liefde in onszelf 
aanraken voordat we weer handelen en 
spreken. Zuster Chan Kong doet een beroep 
op ons om ons innerlijke evenwicht te 
bewaren, omdat Moeder Aarde en onze 
geestelijke en aardse voorouders op ons re­
kenen. Neem iedere stap die je zet vol liefde 
en vertrouwen.  



38
#93 #93

39

Oekraïne

Grote delen van de uitgestrekte 
Oekraïense bossen zijn bezaaid met 
landmijnen en onontplofte munitie. 

Ontmijning gaat langzaam en 
natuurgebieden hebben geen prioriteit. 

Tradities rond landgebruik zoals het 
plukken van paddenstoelen dragen 

nieuwe risico’s met zich mee – en dreigen 
te verdwijnen.

TEKST EN BEELD: TOON LAMBRECHTS

Honingzwammen,
kastanjeboleten

en landmijnen
vol met paddenstoelen in allerlei kleuren, vormen en maten. 
Maar geen polski’s. De eerste zwam die we vinden is een 
syroieska, een russula. Vitalik kijkt bedenkelijk. De paddenstoel 
is al wat oud, vindt hij, maar toch gaat hij de emmer in. Het 
volgende exemplaar is een enkele openiok, een honingzwam. 
“Een beetje vreemd dat we die hier in het mos vinden. Normaal 
gezien groeien ze in bosjes op dood hout.” 

Dan stuiten we op onze eerste polski’s. Vitalik is zichtbaar 
verheugd. “Kijk, je kunt ze herkennen aan hun onderkant. 
Als je daar een beetje op duwt, verandert de kleur. Maar het is 
oppassen, er is een andere soort die er sterk op lijkt, en die is 
niet eetbaar.” Al gauw is de bodem van de emmer gevuld, maar 
Vitalik is niet tevreden. Hij heeft gemerkt dat veel zwammen al 
waren afgesneden, en besluit een andere plek te zoeken.

Volkstraditie
Paddenstoelen plukken zit diep ingebakken in het culturele 
DNA van Oekraïne. Ooit geboren uit noodzaak groeide de 
traditie uit tot een geliefde bezigheid, ook voor mensen in de 
steden. Behalve de pluk voor eigen gebruik, verkopen heel wat 
mensen paddenstoelen en andere producten uit het bos. In 
Kyiv kan je in het juiste seizoen op straat allerlei verse padden-
stoelen kopen. Dat paddenstoelen plukken zo populair is, mag 
niet verwonderen. De uitgestrekte bossen bieden veel eetbare 
soorten, en dat het grootste deel van het jaar door. Ook bessen 
plukken gebeurt veel, net als jagen, vissen, of hout verzamelen.

Toch is een goede paddenstoelenoogst geen goed teken. 
Volgens de volksoverlevering tenminste, die een overvloed aan 
paddenstoelen verbindt met oorlog en hongersnood. ‘Veel 
paddenstoelen, veel doodskisten’, zo luidt een spreekwoord dat 
zijn oorsprong zou vinden in de Tweede Wereldoorlog. 

Volksgeloof terzijde, de oorlog maakt paddenstoelen plukken 
– en andere activiteiten in de natuur – wel degelijk riskant, of 
zelfs ronduit dodelijk. Regelmatig kun je nieuwsberichten lezen 
over mensen die gewond raakten of omkwamen door mijnen 
of onontplofte munitie in de Oekraïense bossen. Veel bossen, 
rivieren en andere stukken natuur zijn formeel verboden 
terrein omdat ze nog niet ontmijnd werden, of te dicht bij de 
grens liggen. 

Verboden toegang
Plekken die ooit stonden voor natuurbeleving en traditie, 
gelden vandaag als gevaarlijk. Dat heeft een grote impact op 
de relatie tussen mens en bos. Ecoloog Viktor Karamushka, 
verbonden aan de Nationale Universiteit van Kyiv, onderzocht 
samen met enkele collega’s hoe de gevolgen van de oorlog 
landgebruik veranderen. 

“Oekraïne heeft, net als andere landen in Oost-Europa, een 
sterke, levende traditie op het vlak van foerageren, jagen en 
vissen”, zo vertelt Viktor. “Omdat het eten op tafel brengt, maar 
evengoed uit gewoonte of om te ontspannen. De oorlog heeft 

Vitalik Liashok excuseert zich voor het gebrek aan elek-
triciteit als hij ons ’s morgens oppikt om het bos in te 
trekken. Een Russisch bombardement heeft enkele 
dagen geleden de energiecentrale van Soemy getrof-

fen, en sindsdien is het behelpen. Het plan is om de bossen in 
te trekken op zoek naar paddenstoelen met Vitalik, een vriend 
van vrienden, als gids.

Sjostka, een stadje ten noorden van Kyiv, is gegoten in de mal 
van het Sovjettijdperk. Een verzameling woonblokken die hun 
beste tijd achter de rug hebben, zonder een duidelijk centrum. 
Ooit stond Sjostka bekend om de productie van filmrollen voor 
de bioscoop, maar dat is al lang verleden tijd. De oorlog is niet 
ver weg: de grens met Rusland ligt zo’n 40 kilometer verderop, 
oncomfortabel dichtbij.

Al gauw laten we Sjostka achter ons en wijken de woonblokken 
voor lage huizen, typisch voor het Oekraïense platteland. Iets 
voor het dorp Pyrohivka, vlakbij de rivier de Desna, verlaten we 
de hoofdweg en maken de berken plaats voor een dennenbos. 
“Geen toplocatie,” vertelt Vitalik, “maar we vinden wel iets.”

Poolse paddenstoelen
Wat we zoeken zijn polski’s, kastanjeboleten, een wat onopval-
lende bruine paddenstoel. Waarom ze Poolse paddenstoelen 
heten, weet Vitalik niet meteen, wel dat ze van plekken met 
weinig gras en veel mos houden. De bodem van het bos staat 
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actief in Oekraïne. De laatste jaren stippelt HALO specifieke 
informatiecampagnes uit, gericht op de paddenstoelenpluk 
en andere natuurgerelateerde activiteiten. “Mensen die het 
bos intrekken, vormen niet de grootste groep slachtoffers”, 
vertelt Lana Arutiunova, verantwoordelijk voor de publieks
campagnes. “Dat zijn infrastructuurarbeiders en boeren. Maar 
de traditie van paddenstoelen en bessen plukken, of brand-
hout verzamelen, leeft sterk in Oekraïne. Zeker in bosrijke 
regio’s zoals Kyiv, Soemy, Donetsk, en de grensregio’s met 
Wit-Rusland. We zien dat mensen al te vaak waarschuwingen 
negeren, omdat ze al jaar en dag het bos ingaan.”

Dat bewoonde plekken ontmijnd zijn, betekent niet dat de 
bossen eromheen ook veilig zijn, zegt Lana. “Ontmijning is 
een lang en moeilijk proces, en bossen en natuurgebieden 
hebben de laagste prioriteit, gezien de enorme omvang van de 
gebieden. Daarom werken we ook aan meer en beter zichtbare 
signalering, en blijven we informeren. Dat zal jammer genoeg 
nog lange tijd een noodzaak blijven.”

Zure room en wodka
Onze oogst van de dag belandt die avond nog op tafel. Lyud-
mila, de vrouw van Vitalik, verwerkt ze in een gerecht met zure 
room, een basisingrediënt van de Oekraïense keuken. We 
passen met zijn allen nauwelijks aan de kleine keukentafel. Aan 
het hoofd een foto van Miroslav, hun zoon die de oorlog hen 
ontnam. 

Vitalik vertelt hoe hij aan het vissen was met zijn broer op de 
eerste dag van de Russische invasie. “We hoorden een reeks 
explosies, en zijn onmiddellijk naar Sjostka teruggekeerd. De 
Russen zijn tot net aan de rivier de Desna gekomen. Die plek 
is ondertussen bevrijd, maar blijft te gevaarlijk om rond te 
hangen.” 

De traditie van paddenstoelen plukken wordt van generatie op 
generatie overgedragen. Dat was voor Vitalik niet anders. “Mijn 
ouders namen me mee naar het bos om te plukken. Later heb 
ik me wat dieper ingelezen. Welke soorten er zijn, hoe ze te her-
kennen. Maar het gaat niet alleen om paddenstoelen, je moet 
ook het bos zelf goed kennen, het weer in de gaten houden...” 

De bossen rondom Sjostka zijn staatseigendom, iedereen mag 
er paddenstoelen of bessen komen plukken. Sommige stukken 
ogen wat wilder, andere lijken eerder plantages met bomen van 
dezelfde leeftijd. Als ik vraag naar bosbeheer, moet Vitalik even 
lachen. “Een gevoelige vraag. Er wordt gekapt, vooral om zieke 
exemplaren te verwijderen. Maar sommige bedrijven houden 
er illegale praktijken op na en kappen ook gezonde bomen 
door ze als ziek te markeren. Het gebeurt evengoed dat mensen 
bomen kappen voor eigen brandhout, of om brandhout te 
verkopen, hoewel dat eigenlijk niet mag. Er is veel conflict 
over de bossen.” Vitalik zelf is overtuigd van hun waarde. “In 
Europa zijn nog maar weinig uitgestrekte beboste gebieden, in 
Oekraïne wel. Een schat, maar wel een waar we zorgvuldig mee 
om dienen te gaan.”

Onze emmer raakt ondertussen al voor een derde gevuld. Toch 
is Vitalik maar matig tevreden. “Soms pluk ik een volle emmer 
in een uur, maar vandaag zijn ons al heel wat mensen voor 
geweest.” We besluiten weer een andere plek op te zoeken, 
maar ook daar is veel volk op de been. “Het lijkt wel of heel 
Sjostka het bos in getrokken is vandaag.”

nabij het dorp Sobych. De eerste paddenstoelen die we tegen-
komen, zijn muhomors, onze vliegenzwammen. “Daar eet je 
maar één keer van”, grapt Vitalik. 

Vitalik kent de bossen rond Sjostka op zijn duim, net als de 
paddenstoelen die de kop opsteken tussen het mos en de 
gevallen bladeren. “Bij twijfel laat ik ze staan. Er zijn soorten die 
sterk op elkaar lijken, en die verschillen naargelang de regio. Je 
moet de plek waar je plukt goed kennen. Er zijn al incidenten 
geweest met mensen uit het zuiden van Oekraïne die zich 
vergisten. Hun kennis is niet zomaar van toepassing hier, en 
omgekeerd.”

We stuiten op een hele groep polski’s. De meeste nog vers, 
sommige al wat wormstekig. Het seizoen loopt op zijn einde, 
aldus Vitalik. “De eerste vorst zal niet lang meer op zich laten 
wachten.” Polski’s zijn het meest gewild, zo gaat Vitalik verder. 
“Eerst koken we ze, daarna worden ze gebakken. Of we bewaren 
ze in azijn.” Dan komen we in een ander type bos. Jonger, met 
een bodem bezaaid met dennennaalden. “Heel geschikt voor 
masloeki’s (bruine ringboleet), maar het is niet hun seizoen.” 

“Het stadje 
Moshchun werd 

weer opgebouwd, 
maar de bossen 
zijn nog steeds 

verboden gebied”

De aanwezigheid van explosief tuig en 
het verbod om de bossen vlak aan de 
grens te betreden, heeft een nieuw soort 
lokale kennis doen ontstaan. Het is 
niet meer voldoende om te weten waar 
paddenstoelen te vinden zijn, maar je 
moet ook weten tot waar de frontlinie 
kwam, legt Vitalik uit. “Overal waar het 
Russische leger voorbij kwam, is er in 
principe een risico op mijnen en onont-
plofte munitie. Die stukken kun je beter 
vermijden, ook al zijn het goede plekken 
om te plukken of te vissen. De bossen 
rond Seredyna-Buda hier in de buurt 
bijvoorbeeld staan erom bekend dat er 
altijd veel polski’s te vinden zijn, maar ze 
zijn niet meer toegankelijk. Je kunt maar 
beter voorzichtig zijn.” 

Hardleers publiek
De Russische invasie van februari 2022 
luidde een nieuw hoofdstuk in van een 
conflict dat al sinds 2014 aan de gang 
is. Al voor het uitbreken van de groot
schalige oorlog 4 jaar geleden was 
Oekraïne een van de landen waar mijnen 
en onontplofte munitie de meeste 
slachtoffers eisten. Toen was al zo’n 8 
procent van het grondgebied bezaaid 
met dodelijk oorlogstuig.

HALO Trust, een internationale ngo die 
werkt aan ontmijning, is al sinds 2015 

de toegankelijkheid en het gebruik van 
bossen, rivieren of de zee echter ingrij-
pend veranderd.” 

Het onderzoek van Viktor spitste zich toe 
op de regio ten noorden van Kyiv. Daar 
werd gedurende de eerste maanden van 
de oorlog hard gevochten, en zijn de 
bossen nog steeds ontoegankelijk van-
wege het gevaar van mijnen en onont-
plofte munitie. “Het stadje Moshchun 
bijvoorbeeld werd haast volledig ver-
woest. Hoewel de plek weer opgebouwd 
werd, is toegang tot de bossen nog steeds 
verboden. Niet dat iedereen zich hieraan 
houdt, maar het idee van gevaar schrikt 
mensen wel af.”

“We zien dat de bewoners het feit dat 
hun relatie met het bos doorgeknipt is, 
wel degelijk als een verlies ervaren.” Het 
gaat niet eens om de paddenstoelen, de 
bessen of het hout op zich, legt Viktor 
uit. “Belangrijker zijn wat we culturele 
ecosysteemdiensten noemen. Ontspan-
ning, familietradities, spirituele praktij-
ken... De oorlog ontneemt mensen hun 
relatie met het land, en dat is een groot 
gemis voor iedereen.”

Niet plukken bij twijfel
Terug naar Sjostka. Een korte rit later 
struinen we door een ander stuk bos 
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Verbrande aarde
Zelfs al zwijgen de wapens morgen, dan nog blijven mijnen 
en munitie jaren – zo niet decennia – slachtoffers maken. Veel 
natuur en andere stukken land zullen in de nabije toekomst 
niet meer zonder gevaar toegankelijk zijn. Misschien zelfs 
nooit meer, vertelt Oleksii Vasyliuk, ecoloog verbonden aan 
de National Academy of Science en drijvende kracht achter 
de Ukrainian Nature Conservation Group. “We hebben geen 
idee hoeveel grondgebied aangetast is door mijnen, en waar 
die liggen. De oorlog raast verder, dus elke dag brengt nieuwe 
mijnen en explosieven. Als we ervan uitgaan dat overal waar 
gevochten is mogelijk explosieven liggen, dan gaat het bijna 
over een derde van het land.”

De klus om dat allemaal te ontmijnen is gigantisch. Sommige 
stukken waar hevig gevochten werd, zijn zó beschadigd dat het 
nog maar de vraag is of rehabilitatie wel kan. “De natuur wacht 
niet,” vertelt Oleksii. “De zone waar het front overheen walste, 
is vanuit de ruimte te zien als een groene vlek. Veruit de meeste 
mensen zijn er verjaagd door het geweld, de zone is grotendeels 
ontvolkt en raakt overgroeid. Ook dat zal toekomstige inspan-
ningen tot ontmijning bemoeilijken. Ik denk dat we op een 
bepaald moment de keuze moeten gaan maken om sommige 
stukken land te laten zoals ze zijn en af te sluiten, zonder ze te 
ontmijnen.”

Dat gebeurde al eerder, in het noorden van Frankrijk, waar 
na de Eerste Wereldoorlog een Zone Rouge (Rode Zone) werd 
afgebakend, verboden voor het publiek. Sommige delen zijn 
vandaag nog steeds niet vrij toegankelijk. Ook in Oekraïne zelf 
zijn zulke plekken, aldus Oleksii. “Na de Tweede Wereldoorlog 
bleven er grote stukken zogenoemd ‘verbrand land’ over, ver-
woest door de oorlog. En Tsjernobyl uiteraard, samen met de 
omliggende verboden zone.”

De ideeën van Oleksii en collega’s worden niet gedeeld door 
de Oekraïense samenleving, vertelt hij. “Integendeel. We 
houden collectief vast aan het geloof dat iedereen zal kunnen 
terugkeren. Begrijpelijk, maar niet realistisch, ook niet als 
Oekraïne de controle over het grondgebied herwint. Grote 
stukken land zijn onleefbaar geworden, dat besef zal nog 
veel woede en verlies met zich meebrengen. Het is echter een 
conversatie waar we als samenleving nog niet klaar voor zijn.” 

Nieuwe natuur
De oorlog heeft voor veel mensen hun tradities en hun relatie 
met de natuur verstoord. De vele littekens in het landschap 
zullen nog lang herinneren aan de oorlog, erkent Oleksii. Maar 
als ecoloog wil hij ook een ander verhaal vertellen. “Stukken 
land teruggeven aan de natuur heeft waarde, ook al moet het 
omdat het niet anders kan. Nieuwe natuur levert essentiële 
ecosysteemdiensten. Kijk maar naar Tsjernobyl. Ooit het toneel 
van een ramp zonder weerga, vandaag een nationaal park. De 
oorlog heeft Oekraïne ingrijpend veranderd. Maar mensen 
bouwen nieuwe levens op nieuwe plekken. Dat verzacht het 
trauma van het verlies van een plaats zoals je die ooit kende 
enigszins. Misschien.”  

“�De zone waar het front overheen 
walste, is vanuit de ruimte te 
zien als een groene vlek”
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Op de lagere school werd ik regelmatig tot de orde geroepen, 
omdat ik te veel uit het raam staarde. Dan verbleef ik in 

andere werelden, joeg gekke fantasieën of vage verlangens 
na. Tijdens die momenten kwam ik tot mezelf. Terug in de 
werkelijk heid viel me op dat die er anders uitzag dan mijn 
 dromen. En dan ontstonden de kritische vragen… 

Tegenwoordig gun ik mezelf nauwelijks nog dit soort momen-
ten. Als zovelen word ik, meer dan ik wil toegeven, opgeslokt 
door de prestatiesamenleving, die de welvarende ‘drukdruk-
druk’ mensen scheidt van mensen die zeeën van tijd hebben, 

De Afro-Amerikaanse dichteres Tricia Hersey deelt deze inzich-
ten, maar zij kiest een alledaagser en persoonlijker antwoord: 
rust. Wat haar betreft  eisen we ons lichaam terug van het 
systeem, dat ongemerkt diep in onze zenuwbanen, gedachtes 
en eet- en slaaproutines is doorgedrongen. Weg met de ratrace, 
het perfecte lichaam en de onstilbare onrust die een cultuur 
van schaarste in ons creëert. Want de keerzijde van dit systeem 
is afmatt ing. Die treft  overigens niet iedereen gelijkelijk. De 
geschiedenis van slavernij, seksisme en kapitalisme heeft  uitput-
ting in de eerste plaats diep in de genen van generaties (nazaten 
van) slaafgemaakten, arme boeren, arbeiders, inheemse volken 

Begin klein en staar 
tijdens je werk 

uit het raam. Die kleine 
momenten zijn groots

maar geen aanzien en geld. Ik mis de ruimte 
om te lummelen en mijn verbeelding zonder 
doel of richting zijn eigen gang te laten gaan. 

Velen hebben het belang daarvan al bena-
drukt. Er is een slow food, slow design en 
slow politics beweging; talloze boeken 
 wijzen op de gevaren van de 24 uursecono-
mie. Zomaar een greep uit mijn boekenkast: 
Momo en de tijdspaarders (Michael Ende, 1973), 
De bijna verdwenen kunst van het niets doen (Dany 

en vrouwen gekerfd. Pas nu worden ook witt e 
mensen uit de middenklasse getroff en.

Rust is daarom ook een vorm van verzet. Begin 
klein, door tijdens je werk uit het raam te sta-
ren en weg te dromen. Die kleine  momenten 
zijn groots, ze brengen je in contact met je 
diepste verlangens. Neem regelmatig een 
pauze van je mobieltje. Neem tijd om te rou-
wen wanneer nodig. Wandel vaker en/of maak 
muziek. En lach je weleens? Dit klinkt alle-

Laferriere, 2014) en Leven in een tijd van versnelling (Hartmut Rosa, 
2016). En dan zijn er nog ladingen boeken over mindfulness, die er 
(te) vaak op uit zijn je productiviteit weer op peil te krijgen nadat 
je onderuit bent gegaan. 

De relatie van deze versnelling met klimaat en milieu is niet 
nieuw. De Zuid-Afrikaanse milieuactivist en advocaat Cormac 
Cullinan schreef onlangs in Trouw dat de milieubeweging te 
veel in materieel denken blijft  steken: stikstof uitstoot beper-
ken, beschermde gebieden uitbreiden, enzovoort. Wat hem 
betreft  zit het probleem veel dieper: de wereld is doordrenkt 
van een koloniale, kapitalistische cultuur die zowel de natuur 
als de mensen exploiteert. Dáár zou de milieubeweging zich op 
 moeten richten. Interessant genoeg verbindt hij zijn analyse 
met verzet tegen racisme: zoals mensen boven de natuur 
worden geplaatst, zo zijn ook mensen boven andere mensen 
geplaatst. Het is een en dezelfde houding van uitbuiting. 

maal behoorlijk ‘zelfh ulperig’. En die kant zit er ook aan. Maar 
zelfzorg gaat nooit alleen over het individu, zegt Hersey. Je hebt 
anderen nodig om je te ontworstelen aan de almaar malende 
molens van de steeds-meer-en-steeds-beter samenleving. 

Rust als verzet impliceert aandacht voor structuren. Hoe hangt 
de roofb ouw op onszelf samen met patriarchale en racistische 
systemen? Wie of wat jaagt ons op en profi teert daarvan? Hoe 
schaadt dit gedrag dieren, bergen, rivieren en planten? Verzet 
begint misschien met uit het raam staren en je geest de vrije loop 
laten, maar daar eindigt het zeker niet. Gemeenschap en kritisch 
denken maken persoonlijke dromen pas echt politiek. 

Erica Meijers is theoloog, lid van de redactieraad van Down to 
Earth magazine en verbonden aan de Protestantse Theologische 
Universiteit. Ze doet onder meer onderzoek naar racisme en 
slavernijverleden, en naar voedsel en ecologie.

Wisselcolumn

Rust 
als verzet

ERICA



4544
#93#93

Samen eten/Palestijns diner

I
n het Amsterdamse debatcentrum 
Pakhuis de Zwijger is een week voor 
kerst een lange tafel gedekt. Zo’n 
vijftig mensen schuiven aan voor 

een Palestijns kerstdiner. Aanleiding 
is de verschijning van het het kook- en 
geschiedenisboek Een Palestijns diner van 
schrijfster Umayya Abu-Hanna en vorm-
geefster Mary Ann Jaraisy: “Een boek 
gevuld met leven, geschiedenis, recepten 
en liefde.” Beide vrouwen zijn bovendien 
mede-oprichters van The Hummus Aca-
demy, om “hummus te eren als cultureel 
erfgoed dat mensen bij elkaar brengt” en 
“te bouwen aan een meer verantwoorde, 
ethische en heerlijke toekomst voor de 
planeet en alle levende wezens”. Palesti-
na heeft zoveel moois te bieden, volgens 
Umayya, “maar dat wordt verborgen 
onder lagen puin, trauma en doden. We 
wilden licht laten schijnen op de de lange 
culinaire geschiedenis van het land.”

Palestijnen en andere bevolkings
groepen in de Levant maken sinds 
eeuwen hummus, dat inmiddels ook in 
de westerse keuken populair is. Maar 

nog steeds in Israël en Palestina. Deels 
ook in vluchtelingenkampen in Libanon, 
nadat de Israëliërs in 1948 hun dorpen 
nabij Galilea verwoestten. “Sinds twee 
jaar durf ik niet meer goed terug te gaan 
naar mijn land omdat ik soms politieke 
uitspraken doe.” Hij is bang dat de Israë
lische autoriteiten hem om die reden 
iets zullen aandoen. Gelukkig maakt zijn 
familie in Israël en Palestina het fysiek 
goed. “Maar geestelijk zijn ze uitgeput 
door de voortdurende dreiging.”
 Een liefdevol Palestijns diner

Door apartheid en 
oorlogsgeweld dreigt de rijke 

culinaire geschiedenis van 
Palestina te worden vergeten. 

Met een kookboek en een diner 
vieren Umayya Abu-Hanna en 

Mary Ann Jaraisy Palestijns 
cultureel erfgoed. “De farao’s 

dronken liever wijn uit Gaza dan 
uit Griekenland.”

TEKST: MICHIEL BUSSINK  BEELD: UMAYYA ABU-HANNA

2 aubergines / olijfolie / 150 gr groene 
of bruine linzen / 4 tenen knoflook

1 groene peper / 1 el gemalen komijn
1 tl venkelzaad / 1 tl gemalen koriander 

1 el maïzena / citroensap / 4 el 
granaatappelmelasse  / 2 el tahin 

peper, zout / verse koriander 
granaatappelpitjes / 2 rode pepers

 
Meng de in blokjes gesneden 

aubergines met wat olie, peper en 
zout en rooster zo’n 25 minuten op 
een bakplaat in een op 220 graden 

voorverwarmde oven. Kook de 
gewassen linzen 20 minuten in ruim 
water gaar, giet af en bewaar 3,5 

deciliter kookvocht. Bak de gehakte 
knoflook en groene peper (zonder 
pitjes) 2 minuten in wat olie in een 

braadpan, voeg de komijn, venkel en 
gemalen koriander toe, bak even 

mee. Roer de maïzena erdoor plus de 
linzen, het linzenkookvocht, peper en 
zout. Kook zo’n 5 minuten al roerend 

tot een dikke pap. Voeg dan de 
granaatappelmelasse, wat citroensap, 
de tahin en de geroosterde aubergine 
toe, warm al roerend even goed door. 
Garneer met de gehakte koriander, 

rode peper, granaatappelpitjes en een 
sliert olijfolie.

Rummaniya uit Gaza

hoe je deze puree van kikkererwten en 
sesamzaad precies maakt, daarover valt 
flink te discussiëren. Dat blijkt al snel 
als Sara Shawkat, programmamaker bij 
Pakhuis de Zwijger, de avond opent met 
een interview met Umayya. Wel of geen 
komijn, wel of geen knoflook, waar 
komt de tahin vandaan en wie maakte nu 
echt als eerste hummus? De Palestijnen, 
volgens Umayya. Nee, de Egyptenaren, 
meent Sara. De Syriërs, volgens culinair 
journalist Merijn Tol, die ook aan tafel 
zit en werkt aan een kookboek over 
kikkererwten.

Een vlag van kruiden
“Terwijl wij praten mogen jullie gewoon 
beginnen aan het voorgerecht”, zegt 
Umayya. Meerdere voorgerechten eigen-
lijk. “Jullie zijn waarschijnlijk verbaasd 
dat we oesters serveren, maar Gaza heeft 
een van de beste oesters ter wereld”, legt 
Sara uit. Ze worden tegelijkertijd opge-
diend met schalen labneh (hangop met 
zout) die met hulp van specerijen zijn 
opgemaakt in de vorm van een Palestijn-
se vlag. Plus rummaniya, een gerecht van 

Eten is meer dan voeding alleen. Down to Earth gaat langs bij volkskeukens, 
buurtkamers en pluktuinen waar gekookt wordt met respect voor de planeet.

“Hummus brengt 
mensen bij elkaar”

Voorafgaand aan het nagerecht van geka-
ramelliseerde vijgen op filodeeg, zingen 
de eters onder aanvoering van Umayya en 
Sara twee kerstliederen in het Engels en 
Arabisch. “Kerst komt uit Palestina”, legt 
Umayya uit. Bethlehem – waar Jezus is ge-
boren – en Nazareth – de woonplaats van 
Jozef en Maria – zijn Palestijnse steden. 
Kerstmis wordt daar uitgebreid gevierd, 
met het luiden van vele kerkklokken en 
natuurlijk met goed eten. Umayya: “Jezus 
was een Palestijnse Jood die vergeving en 
liefde preekte, niet hebzucht en geweld. 
Het tegenovergestelde van genocide is 
liefde. You have to fucking love everyone.”  

De afgelopen twee jaar sloeg Khalil 
kerstmis liever over, maar dit jaar viert hij 
het wel weer met zijn gezin. “Ook om de 
pijn een plek te geven.” Zijn kinderen van 
16 en 19 wilde hij lange tijd niet belasten 
met de gewelddadige onderdrukking van 
Palestijnen in zijn land. “Maar ze willen 
weten waar ik vandaan kom, waar mijn 
oorsprong ligt. Dus ik vertel ze daarover. 
Ze zijn begaan met het lot van Palestina.”

linzen, aubergine en granaatappelsap. 
Bij het eten wordt Palestijnse rode wijn 
uit Bethlehem geschonken. Wijn wordt 
al 5000 jaar in Palestina gemaakt, vertelt 
Sara. “De farao’s dronken liever wijn uit 
Gaza dan die van de Grieken.” De Gaza-
nen verwijderden namelijk de druiven-
pitten, waardoor die wijn minder bitter 
was dan de Griekse.

Terwijl als hoofdschotels kip met druiven 
en savooiekool met kastanjes en prei 
op tafel verschijnen, vertelt tafelgenoot 
Khalil Sima’an dat hij thuis graag Pales-
tijns kookt, ook al woont hij sinds 1989 
in Amsterdam. “Het liefst met verse, 
biologische producten.” Hij vindt het 
een goede zaak dat Umayya en Pakhuis 
de Zwijger het diner organiseren in deze 
voor Palestijnen zo moeilijke tijden. 
“Om ondanks de pijn en het verdriet toch 
samen te zijn en lekker te eten.” Khalil is 
in het dagelijks leven hoogleraar kunst-
matige intelligentie aan de Universiteit 
van Amsterdam en dichter. Hij is geboren 
in Haifa en een groot deel van zijn 
familie, waaronder zijn ouders, woont 

Beeld: 
Janine 

Jansen, 
uit Een 

Palestijns 
diner



“Ik wil een verschil maken. Niet over tien jaar, maar nu. 
Dus kijk ik waar mijn bijdrage het meeste effect heeft. 
Wat ik belangrijk vind, moet terug te zien zijn in wat 
ik ondersteun. Mijn partner en ik zetten ons geld 

daarom bewust in: als periodieke schenking, 
minimaal 5 jaar lang, met een wat 

groter bedrag. We kiezen ervoor om te 
leven naar onze waarden en hebben 
ver trouwen in Milieudefensie.”

WAAROM MILIEUDEFENSIE?
“De juridische route die Milieudefensie 

kiest zet veel in beweging. De klimaat-
zaken tegen grote vervuilers laten 

zien dat verandering wél 
mogelijk is. Zonder mensen 
die fi nancieel bij dragen, zijn 
deze rechtszaken simpelweg 
niet mogelijk. Groot geven 
is actievoeren met je 
portemonnee.”

VRAAG HET 
MAGAZINE 
BETEKENISVOL 
GEVEN AAN

Martine van der Heul is relatie-
manager Bijzondere Giften: 
“Ik onderhoud contact met 
veranderaars die meer impact 
willen maken met een grotere 
gift. Ze willen iets doen voor het 
klimaat door bijvoorbeeld onze 
Klimaatzaak tegen ING of Shell te 
steunen. Zo geven ze betekenis 
aan hun geld en komen ze 
dichter bij hun doel. Samen 
bereiken we grootse dingen.”

OOK MEER IMPACT MAKEN 
DOOR GROTER TE GEVEN?

Neem dan contact op met 
Martine of vraag ons gratis 
magazine Betekenisvol geven
aan. Hierin vind je het hele 
verhaal van Jasper én van 
andere mensen die ons 
steunen met een grotere gift, 
of ons hebben opgenomen 
in hun testament. 
En lees boeiende 
bijdragen van 
fi lantropie-experts.

Scan de QR-code 
of ga naar : 
bit.ly/betekenisvol-geven

“ GROOT GEVEN IS ACTIEVOEREN 
MET JE PORTEMONNEE”
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MAAK IMPACT
DOOR 
BETEKENISVOL 
GEVEN
Voor Jasper is de klimaatcrisis het grootste 
probleem van deze tijd. Hij maakt zich zorgen. 
Om de natuur, om mensen in kwets  bare 
gebieden en om de toekomstige generaties. 
Daarom geeft hij aan Milieudefensie. “Er is nú 
actie nodig. Het geven van een grotere gift is 
een heel effectieve manier om bij te dragen.”
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STRIJD  MET
ONS MEE VOOR

EEN 100%
DUURZAME

ENERGIE-
TRANSITIE

Ook de nieuwe coalitie houdt
hardnekkig vast aan
kernenergie. Maar dat is té
duur, té laat, onveilig en
vervuilend voor mens en
milieu. Op 11 maart
demonstreren wij daarom in
Brussel. Op 26 april herdenken
we Chernobyl met een
landelijke fietsdemonstratie.
Doe je ook mee? 
WWW.WISENEDERLAND.NL
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Brieven

Wil je iets kwijt? Schroom niet en schrijf ons. We houden  
ons het recht voor brieven te selecteren of in te korten.  
Reageren kan via e-mail: redactie@downtoearthmagazine.nl  
of per post: Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam.

In Down to Earth nr. 92 staat een artikel over een ‘egelbistro’. 
Ik zag een keer bij iemand een egelvoerplaats die 

eenvoudiger is te maken en er ook natuurlijker uitziet. Je 
hebt alleen een trottoirtegel nodig en iets om daaronder te 
leggen, een baksteen of een plankje. Het bakje met voer 
staat zover mogelijk naar achteren met een steen voor de 
opening aan de achterkant. Zo kan een poes er niet met zijn 
kop onder en hij kan dat bakje niet naar voren schuiven of 
er met zijn poot de brokjes uit vissen.
Egels ruiken het snel. Alleen… slakken lusten ook graag 
kattenbrokjes (en ruiken het ook van verre). Dus als je die 
te vroeg neerzet, voordat de egel kans heeft om langs te 
komen, zijn de brokjes op en zit het bakje vol slakkenslijm.
Ineke Klaver

Nederland doet niet genoeg om de inwoners van Bonaire te 

beschermen tegen klimaatverandering, vindt de rechter.  

Vincent Bijlo laat zijn wervelende gedachtenstroom erop los. 

Niks Code Rood, niks Nationaal Hitteplan, maar wel elke dag 

30 graden of meer. Niet een weekje, zoals hier, en dat dan 

meteen het ledental van Omroep MAX halveert.

En ’s nachts jongen, niet onder de 23 graden. En dat is dus in 

Nederland, in een ‘bijzondere gemeente’.

We hebben mangrovebossen en koraalriffen 
daar, wist je dat? Ja, je kunt er op vakantie en 
gewoon onze taal praten en van die bossen en 
riffen genieten, maar je moet wel opschieten. Ze 

sterven af, omdat het nog heter wordt, ja nog heter, en omdat de 

zeespiegel stijgt. Dat noemen ze klimaatverandering.

Dat interesseert ze hier niet echt, ze houden zich hier alleen maar 

bezig met politieke klimaatverandering, oververhitte debatten, 

populistische overstromingen, ego-spiegelstijging, dat werk.

Ach, weet je, als het daar onleefbaar wordt, gaan 
we gewoon ergens anders ons vakantiegeld 
stukslaan.
Maar daar, op Bonaire, denken ze: Ai no yu, wij zijn Nederland, 

kom op zeg, dit is discriminatie, wij eisen mitigatie.

De politieke oren waren doof, maar die van de 
rechter niet. Hij stelde de eilandbewoners in het 
gelijk. Toen begon het politieke gepiep. “Maar we 
houden ons aan de Europese richtlijnen.”
“Dat zal wel,” zei de rechter, “maar Bonaire hoort helemaal niet bij 

de EU. Bonaire hoort wél bij Nederland, als bijzondere gemeente, 

het is toch echt Nederlands verantwoordelijkheid.”

“Hou toch op,” zei de staat, “anders gaan we in 
hoger beroep.”
Ja, en daar sta je dan – in de hitte – in de kou... 

BIJLO  
GAAT
LOS OP...
BONAIRE

Egelvoerplaats



Afzender: Milieudefensie, Willem Fenengastraat 19-23, 1096 BL Amsterdam

Isoleer nu de vloer met TONZON en 
bespaar flink op de energierekening

Een andere techniek voor een warmere vloer en meer energiebesparing 
Wil je meer energie besparen en comfortabel wonen? Kies dan voor TONZON Vloerisolatie.  
Met dit vloerisolatiesysteem bereik je de hoogste isolatiewaarde (Rc-waarde van 5,0 m²K/W of hoger), bespaar je 
effectief energie en creëer je een aangenamere temperatuur in huis. Veel begane grondvloeren in Nederland zijn niet 
voorzien van (goede) vloerisolatie. De koude vloer genereert een gevoel van optrekkende kou waardoor je gauw de 
thermostaat hoger zet.

Dubbele aanpak 
De meeste begane grondvloeren in Nederland zijn niet of slecht geïsoleerd. De dubbele 
aanpak van de kruipruimte is door TONZON ontwikkeld sinds 1980 en is de perfecte maat-
regel om mee te beginnen. Een warmere vloer en een drogere kruipruimte. Vul dat aan met het optimaliseren van de 
warmteafgifte van je cv-installatie.   

Meest mens- en milieuvriendelijke vloerisolatie 
TONZON Vloerisolatie is geheel opvouwbaar zodat 
het zelfs door het allerkleinste kruipruimteluik past, 
daardoor heb je geen vrachtwagen nodig. Het 
materiaal bevat geen stof, vezels of giftige gassen 
waardoor je thuis kan blijven tijdens de montage. 
Het is zelf eenvoudig te monteren, maar laat je het 
liever over aan professionals? Neem dan contact 
op met TONZON voor een vrijblijvende offerte.   

Effectieve vloerisolatie met de hoogste isolatiewaarde
TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens is gebaseerd op andere natuurkundige principes en isoleert effectiever 
dan andere vloerisolaties. Met een minimaal gebruik van grondstof en energie, bereik je een maximaal effect. Door de 
Thermoskussens wordt de vloer sneller warm en houdt de vloer de warmte langer vast. De vloer wordt zelfs warmer 
dan de luchtlaag vlak boven de vloer. Met het vierkamer Thermoskussen bereik je Rc > 7 m²K/W. Bij niet geïsoleerde 
vloeren met vloerverwarming kan de besparing zelfs oplopen tot 18 m³ gas/m². Ook zinvol bij EPS geïsoleerde vloeren 
dankzij de hoge isolatie en de lage kosten. 

Scan de QR-code voor meer 

informatie
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